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Haar werk is geinspireerd op de iconen uit de oosters-orthodoxe kerk van
haar vaderland, maar ogen met hun frisse kleuren en vredige uitstraling
lang niet zo statig en streng als de iconen die we kennen uit kerken en
musea. Toch hebben haar originele en eigentijdse schilderijen daar meer
mee gemeen dan je op het eerste gezicht zou denken. Zo maakt Julia
Stankova net als de traditionele iconenschilders gebruik van kleurensym-
boliek en heeft alles wat ze schildert een diepere betekenis, precies zoals
het geval is bij de volgens de oude richtlijnen geschilderde afbeeldingen
van Jezus, Maria en heiligen. En zoals de iconenschilders van vroeger door
middel van gebed en vasten in contact probeerden te komen met de heili-
gen die ze afbeeldden, zo vraagt Julia ook altijd eerst toestemming aan de
heilige die ze wil vastleggen. Soms in haar hoofd, soms hardop. Julia: “Ik
nodig ze als het ware te gast bij me uit, want het is heel belangrijk dat je
die connectie maakt. Wat ik doorkrijg, dat leg ik vast in het schilderij.”

Spirituele zoektocht

Julia werd opgeleid en werkte als ingenieur ten tijde van het strenge
communistische regime in haar vaderland Bulgarije. Schilderen deed

ze ook toen al, maar alleen in haar vrije tijd. Na de val van het lJzeren
Gordijn had Julia, toen 35 jaar oud, grote behoefte aan houvast. “Het

was chaos in het land en ook in mijn ziel, we waren zo van ons verleden
en onze tradities vervreemd. Daarom ging ik op zoek naar onze oude
wortels, ons eigen gezicht dat we zo lang niet aan de buitenwereld had-
den laten zien. En religie, dat jarenlang taboe was geweest, was daar ooit
een belangrijk deel van.” Om af te rekenen met de verwarring die het
communisme bij haar had achtergelaten, besloot ze te biecht te gaan.
“Op een zonnige lentedag luchtte ik in een klein kerkje in Sofia mijn hart
bij een oude priester, terwijl ik knielde bij een icoon van Christus. De
priester luisterde met zo veel aandacht naar me dat er een last van me af-
viel. Er gebeurde daar iets heel bijzonders met me: ik ontdekte dat achter >
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